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Totdat ook de laatste van de vier mannen stierf. Toen
verdween het laatste stukje van de maan onder de
grond en vanaf dat moment was de nacht weer
pikzwart. Als de zon onderging, was het alsof er een
deken over het land werd gelegd, zoc donker, en de
mensen gingen ‘s avonds de deur niet meer uit. Ze
sloten zich op in hun huizen.

Ondertussen lagen onder de grond, in het rijk van de
doden, die vier stukken maan te stralen. De doden
hadden er altijd stil in het donker gelegen, maar nu
het licht was, werden ze wakker. Het licht was precies
goed: niet te veel maar ook niet te weinig. Het was
niet zo fel dat het pijn deed aan de ogen na al die
jaren van duisternis, maar voldoende om elkaar te
zien. De doden openden verbaasd hun ogen, strekten
hun armen en benen en kwamen tot leven. Het werd
een gezellige boel daar onder de grond! Ze waren zo
blij dat ze weer wat konden zien, dat ze esen groot
feest vierden. Het lawaai was tot boven de grond te
horen. De mensen in hun donkere huizen waren bang

en draaiden de deur nog eens extra goed op slot

De mensen waren niet de enige die de geluiden uit de
grond hoorden. Hoog in de hemel woonden de
engelen, en die hoorden het ook. Ze besloten dat dit
zo niet langer kon: dansende doden en bange
mensen, dat was toch te gek voor woorden! Een leger
van engelen vloog naar beneden en haalde de maan
te voorschijn uit de grond. Ze plakten de stukken aan
elkaar en hingen de maan op de plek waar wij hem
nog steeds zien: aan de hemel. Op die manier hebben
alle mensen ‘s avond licht: niet te fel voor de ogen,
maar genoeg om elkaar te zien en om de weg niet

kwijt te raken. Precies goed.

Af en toe is de maan er even niet. Maar nu weet je
waarom: dan wordt hi] door de engelen bijgevuld en

opgepoetst.
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